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STRALEN Voor elkaar, door elkaar en met
We stralen elkaar; we vieren mijlpalen en
en zijn trofs op delen momenten van 2023 en

onszelf. De we- creéren herinneringen voor de

reld is dynamisch, start van 2024.
we richten onze blik

naar binnen en buiten

en maken dan keuzes.

We vieren mijlpalen, delen
momenten en creéren herinne-
ringen. We zien met optimisme
uit naar de toekomst en hebben
plezier in ons werk.

RUIMTE & RICHTING

We maken ruimte voor onderzoek, vakmanschap en talent. We
baseren ons op feiten, gedegen kennis & informatie en durven
ook te twijfelen. We stimuleren het maken van eigen keuzes.
We maken tijd en hebben geduld. We tonen eigenaarschap

in de ontwikkeling van onszelf, de ander en de omgeving.

We nemen actief deel aan de maatschappij en zijn op-

recht nieuwsgierig naar de ander. We hebben het lef
veranderingen aan te gaan, grenzen te verleggen en

grenzen te stellen.

KIND ONDERWIJS KWALITEIT

ledereen is welkom op onze scholen/kindcentra.
ledereen mag zijn wie hij of zij is. Het kind is onze
leidraad. leder kind is onze opdracht. We leren samen

met de kinderopvang het kind en zijn talenten kennen

in al zijn eigenheid, creativiteit en diversiteit. We gunnen
kinderen zo lang mogelijk thuisnabij onderwijs en opvang.
Leren en lesgeven is persoonlijk. We dagen uit, hebben hoge
verwachtingen en laten ons verrassen. Ons onderwijs deugt.

“Children are thirsty for a great vision.” Maria Montessori
Scrummen is een vast onderdeel geworden van onze werkwijze.
Dat helpt ons om kwaliteitsslagen te maken, maar we zetten het
ook in om successen te delen. Daarnaast organiseren we, naast
onze gebruikelijke parallelvergaderingen, ook vergaderingen
waarbij meerdere bouwen met elkaar overleggen zodat intervisie
en afstemming een breder perspectief krijgen.

“Imagination does not become great until human beings,
given the courage and the strength, use it to create.”
Maria Montessori

Het lerarentekort heeft ons ook voor een aantal nieuwe uitdagin-
gen gesteld. Hoe mooi is het om te zien dat collega’s dan bereid
zijn elkaar vit de brand te helpen. Dat doen ze door (tijdelijk) meer
te gaan werken, door verantwoordelijkheid te nemen voor het
begeleiden van minder ervaren collega’s en zelfs door hun eigen
comfortzones te verlaten. Zo zorgen we er samen voor dat goed
onderwijs voor onze kinderen gewaarborgd blijft. Een reden om
trots te zijn op, en dankbaar te zijn voor, ons team!

ZIEN & ZIJN
We zijn wat we zeggen en zien elkaar. De mens staat
centraal en niet de functie. We geven vorm aan peda-
gogisch partnerschap. We blijven trouw aan respectvolle
omgang, een open cultuur. We verantwoorden in woord
en beeld over ons leren en werken. We laten zien wie we
zijn, wat we kennen en kunnen.

“We cannot create observers by saying ‘observe,” but by
giving them the power and the means for this observation
and these means are procured through education of the
senses.” Maria Montessori

De nieuwe verslaglegging, maar vooral ook de manier waarop we
toekomstgericht vorm willen geven aan ons montessorionderwis,
krijgt steeds meer vorm. We hebben mooie diepgaande
gesprekken gevoerd over de invulling van ons onderwijs en blijken
daarover heel erg op één lijn te zitten. Dat geeft veel vertrouwen
om gezamenlijk de schouders te zetten onder verdere ontwikkeling
en uitvoering van onze visie.

SAMEN

We leren en werken in betekenisvolle verbinding met

elkaar en met de werkelijkheid om ons heen. Wij nemen

onze maatschappelijke opdracht serieus. We zetten ons

in voor duurzame samenwerking in onze regio en binnen
SAAM*. We realiseren partnerschappen om doelstellingen

te bereiken. We waarderen diversiteit, daarmee is school een
democratische gemeenschap en draagt bij aan de maatschappij.
Samen zijn we verantwoordelijk voor kansen voor alle kinderen.

“We shall walk together on this
path of life, for all things are
part of the universe and are
connected with each other to
form one whole unity.” Maria
Montessori

In december organiseerden we
voor het eerst een kerstmarkt op
MSE. De opbrengst ging in zijn
geheel naar het sponsoren van
twee kinderen van onze school die
in november hun broer verloren.
Zij gaan samen met de rest van
hun gezin de Alpe d'Huzes lopen.
Er was een grote opkomst en er

is een mooi bedrag opgehaald,
dat SAAM™ nog naar boven heeft
afgerond. Daar zijn we iedereen
heel dankbaar voor.

SAANN*

WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

“One test of the correctness of educational procedure is the
happiness of the child.” Maria Montessori

Het montessoriaans professionaliseren van ons team zet zich

door. Een aantal teamleden volgt op dit moment de opleiding
vakbekwaam en twee leerkrachten nemen deel aan de opleiding
Montessori Meesterschap. We zijn blij met de inspiratie en energie
die daardoor ontstaat. Samen leren is immers veel leuker dan
alleen, dat geldt voor kinderen maar ook voor leerkrachten!




