LEER MIJ DOEN!
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elzeneind Zie het ons zelf doen!

montessorischool

STRALEN

We stralen

en zijn trots op

onszelf. De we-

reld is dynamisch,

we richten onze blik

naar binnen en buiten

en maken dan keuzes.

We vieren mijlpalen, delen mo-
menten en creéren herinnerin-
gen. We zien met optimisme uit
naar de toekomst en hebben ple-

zier in ons werk.
BLIND VERTROUWEN!

SAMEN

We leren en werken in betekenisvolle verbinding met
elkaar en met de werkelijkheid om ons heen. Wij nemen
onze maatschappelijke opdracht serieus. We zetten ons
in voor duurzame samenwerking in onze regio en binnen

SAAM*. We realiseren parinerschappen om doelstellingen

te bereiken. We waarderen diversiteit, daarmee is school een
democratische gemeenschap en draagt bij aan de maatschappij.
Samen zijn we verantwoordelijk voor kansen voor alle kinderen.

“The most important period of life is not the age of university
studies, but the first one, the period from birth to the age of six.
Maria Montessori

Om kinderen al bij de start van het onderwijs gelijkere kansen
te bieden, zijn we in oktober 2022 een ontwikkeling gestart
met AVEM. Een professional van MSE geeft samen met een
pedagogisch medewerker van AVEM vorm aan, en ondersteunt
bij, een verlengd peuteraanbod op vier middagen. Hierdoor
ontstaat er een beredeneerd, verrijkt aanbod voor het jonge
kind van 2,5 tot en met 4 jaar. Ook een mooie ontwikkeling is

”

structurele samenwerking met Slowcare: elke dinsdagmiddag zijn
er gezamenlijke activiteiten passend bij onze Alles-in-1 thema's
waarbij onze kinderen uit de MB 3 /4- groepen een actieve rol
vervullen.

Leer het mij zelf te doen.

ZIEN & ZIJN
We zijn wat we zeggen en zien elkaar. De mens staat
centraal en niet de functie. We geven vorm aan peda-
gogisch partnerschap. We blijven trouw aan respectvolle
omgang, een open cultuur. We verantwoorden in woord
en beeld over ons leren en werken. We laten zien wie we
zijn, wat we kennen en kunnen.

“The child’s parents are not his makers but his guardians.” Maria
Montessori

Kinderen leren niet alleen op school. Daarom maken onze
montessoricodrdinatoren sinds januari bijna tweewekelijks mooie
blogs voor ouders en organiseerden we op 23 november een
OuderOntmoetingsMoment voor ouders met als onderwerp een
montessorigrondhouding (vertrouwen, verwondering, fundering,
rust en aandacht). Ook hebben we, op verzoek van ouders, onze
‘Kijken-In-de —Klas-momenten deels na schooltijd georganiseerd,
zodat er meer ouders kunnen komen.
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KIND ONDERWIJS KWALITEIT

ledereen is welkom op onze scholen/kindcentra.
ledereen mag zijn wie hij of zij is. Het kind is onze
leidraad. leder kind is onze opdracht. We leren samen

met de kinderopvang het kind en zijn talenten kennen

in al zijn eigenheid, creativiteit en diversiteit. We gunnen
kinderen zo lang mogelijk thuisnabij onderwijs en opvang.
Leren en lesgeven is persoonlijk. We dagen uit, hebben hoge
verwachtingen en laten ons verrassen. Ons onderwijs deugt.

“How much fuller and richer life would be if we saw the child in
all his greatness, all his beauty, instead of focusing on all his little
mistakes2” Maria Montessori

Afgelopen jaar hebben zestien collega’s succesvol een
montessoriopleiding afgerond. Dat inspireerde ons tot initiatieven
om leren nog persoonlijker te maken. Zo voeren we inmiddels
dagelijks in alle groepen met één kind een gesprek om
welbevinden, ontwikkeling en doelen te bespreken. Ook investeren
we in boeken en materialen waarmee kinderen zelfstandig kunnen
werken aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling, omdat we
dat net zo belangrijk vinden als hun didactische ontwikkeling.

RUIMTE & RICHTING

We maken ruimte voor onderzoek, vakmanschap en talent. We
baseren ons op feiten, gedegen kennis & informatie en durven
ook te twijfelen. We stimuleren het maken van eigen keuzes.
We maken tijd en hebben geduld. We tonen eigenaarschap

in de ontwikkeling van onszelf, de ander en de omgeving.
We nemen actief deel aan de maatschappij en zijn op-
recht nieuwsgierig naar de ander. We hebben het lef
veranderingen aan te gaan, grenzen te verleggen en
grenzen te stellen.

Voor 2023 heeft

het pedagogisch

montessoriklimaat onze focus.

De “montessori zelfevaluatie”

maakt inzichtelijk welke

plek de montessorivisie, de

montessoribeloften en het

montessorimateriaal innemen

in ons dagelijkse onderwis.

We stimuleren onze kinderen

te leren dat ze er zijn

voor de ander, dat ze anderen nodig hebben, zodat ze prettig
samen kunnen leven. Een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke
en verantwoordelijke rol te leren vervullen in de samenleving
van nu en morgen. Vaardig, waardig en aardig voor jezelf en
de omgeving. Wie je bent word je met en door de ander en je
omgeving!

WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

“Growth is not merely a harmonious increase in size, but a
transformation.” Maria Montessori

We zoeken met het team naar de route om Montessori in beeld en
praktijk te brengen. Daarbij gaan we uit van het principe dat we
zelf de verandering zijn die we willen zien. Zoals we aan het kind
voorleven wat we willen zien, zo zijn wij als team wie we zijn door
en met elkaar. Dat maakt ons een krachtig team in ontwikkeling,
vol inspiratie voor én vertrouwen in de toekomst.




